Wat is er
gebeurd?

Het is niet
eerlijk!

Ik was netjes
aan het werk
in de klas.

Maar de andere
kinderen aan
mijn tafel waren

Daardoor moes-
ten we tijdens de
speeltijd ALLEMAAL
binnenblijven!

Het leven is
misschien
niet altijd
eerlijk ...

30 Vriend

A

erg rumoerig. .'

Die avond leren de
kinderen geloofsartikel
2 en 3 uit het hoofd.

Mensen zijn dus alleen
verantwoordelijk voor
wat ze zelf verkeerd

Hmm, ‘gestraft
voor zijn eigen
zonden'.

—

... maar onze hemelse
Vader behandelt

Ook jij kunt de geloofsartikelen
uit het hoofd leren!

iedereen eerlijk!
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